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                                                                                                                                                  Blijf op de hoogte via?? 
                                                                                                                                                 Ksa Roodkapjes Veurne 

 ksaroodkapjesveurnee 

 @ksaroodkapjesveurne 

 

Kunnen jullie ook 
niet meer wachten 
op dit super toffe 

KSA  jaar??! 



Inhoudsopgave: 
1. Voorwoord van de hoofdleiding 
2. Hasta la pasta en NVDJ 
3. Hoe was het op klein kamp? 
4. Hoe was het op groot kamp?  
5. Maak kennis met de nieuwe leiding! 
6. Rara wie is het??? 
7. sponsors 
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Voorwoord van hoofleidster Pauline 
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Liefste sloebers, springers, roodkappen, 
jimmers, simmers en ouders, 

Met heel veel enthousiasme verwelkom ik 
jullie graag terug in het nieuwe werkjaar in 
KSA Roodkapjes. We gaan opnieuw voor een 
jaar vol speelplezier tijdens de activiteiten, 
vriendschappen voor het leven en natuurlijk 2 
fantastische kampen als afsluiter! 

Dit jaar is ‘Goed gepluimd’ ons nieuwe 
jaarthema, waarbij samen lachen en plezier 
maken centraal staat. Geweldig toch? 

Ik wens jullie allemaal veel leesplezier toe en 
hoop jullie snel te zien op de volgende 
activiteiten of evenementen (meer info 

hierover vind je ook in dit boekje!        )  

Veel groetjes 

Pauline  

 

 

 



 

 

2. Hasta La pasta en NVDJ   
                                                

 

19 november de tofste fuif van het jaaarrrr:  

NACHT VAN DE JEUGD!!  Neem al je vrienden,                                                              
vriendinnen, KSA besties mee,                                                                                                                       
en maak er een onvergetelijke avond van,                                                                                                                                            
want dit wil je echt niet missen!!! 

Hopelijk tot dan?? 

 

Beste ouders  

Met veel plezier nodigen wij jullie uit voor onze receptie op 19 
oktober van 19:30 tot 20:30 uur. Tijdens deze gezellige avond 
zorgen wij voor gratis hapjes en drankjes, dit om jullie te bedanken 
voor de afgelopen jaren. 

Na de receptie zijn jullie van harte welkom op onze fuif, NVDJ! 

We hopen jullie daar te zien! 

Heel veel groetjes 
Leiding KSA Kerelstede en KSA Roodkapjes Veurne 

 

Beste ouders, leden, KSA -fans 

Na een succesvolle tweede editie nodigen wij                                                                                                                                                                    
jullie graag uit voor de derde editie van : 

HASTA LA PASTA                                                                                                                                                                                        
Deze gezellige avond vindt plaats op 2 november                                                                          
in het  College van Veurne.  



En heel belangrijk; pasta à volenté!! 

 Inschrijven kan via QR-code en voor meer info : affiche of op       
Facebook. 

 Hopelijk tot dan!! <33 KSA Roodkapjes Veurne 

 

Van 14 oktober t.e.m. 17 november strijden wij, 

KSA Roodkapjes Veurne, samen met 11 andere lokale 
verenigingen om een deel van de €5.000-prijzenpot.                                                                                            
Hoe kan jij ons helpen? Voor elke €15 die je besteedt ,                               
ontvang je een jeton. 

 Deponeer deze in onze koker bij de ingang.                                                                                                  
Hoe meer we hebben, hoe groter ons deel van de pot. 

 De leiding van KSA Roodkapjes is u alvast hééél dankbaar!!  
 

  

Hoe was het op klein kamp? 

Door Achiel en Georges Oyaert (kampthema : paddington) 

Het klein kamp was eentje om nooit te vergeten. De dag begon telkens 
goed met een leuke ochtendgymnastiek.  

De enthousiaste leiding zorgde voor superleuke activiteiten zoals de 
postjesspellen. Ook de quiz van Janelle was fantastisch! Er was 
jammer genoeg geen vuil spel dit jaar, maar we hadden wel een 
fantastische dagtocht met het zwembad van Poperinge als eindpunt.  

 Ondanks dat het weer niet altijd meezat, zorgde de topsfeer ervoor dat 
iedere dag gevuld was met plezier en avontuur. En bovendien werden 
we elke dag verwend met heerlijk eten, bereid door onze eigen topkoks. 

 



Hoe was het op Groot Kamp? 
Lena Jansseune (3456, roodkappen kampthema: olympische 
spelen)  

In de grote vakantie gingen we op kamp naar Elikom. We vertrokken ’s 
morgensvroeg met de trein en ’s middags kwamen we aan bij een groot 
kamphuis. 

We zochten ons plekje uit. Het waren stapelbedden en ik mocht bovenaan 
slapen. We speelden veel leuke spelletjes vb. boer en zwijn, postjesspel, 
leiding tegen gastjes… 

Ook was er een karaoke avond. We gingen naar het bos voor bosspelen. Het 
nachtspel was spannend omdat ze ons lieten schrikken. 

Vuil spel was er ook weer, dan ben je echt ‘stinky winky’ !                                                               
Afspuiten met een tuinslang en douchen is dan wel nodig. 

Het eten was superlekker dankzij Rita en de kokjes. 

Ik had ook een geheime vriendin naar wie ik briefjes schreef en van wie ik 
ook briefjes kreeg. Op het einde van het kamp werd het geheimpje duidelijk 
en was Estée mijn geheime vriendin. Op de laatste avond was er een groot 
kampvuur waar we allemaal samen rond zaten en chipjes mochten eten. 

Op de laatste dag moesten we opruimen en gingen we met de trein terug 
naar huis 

 

Céleste Vanmeenen (jim kampthema: roadtrip met  Karel Keun) 

Deze zomer gingen wij op kamp naar Oudsbergen. We overnachtten er 
in de Kariboe voor 8 dagen. Wij, de Jimmers moesten uitzonderlijk net 
als de SIM in tenten slapen. 

 We kregen dus de kans om ons eigen JIM-dorp met een wip en 
spectaculaire ingang te sjorren. Met 15 meisjes en 2 
SUUUPERRTOFFE leidsters gingen we heel het kamp op roadtrip. Zo 



passeerden we in Hawaï, Antarctica, Australië en nog veel meer. 
Samen speelden we veel leuke spelletjes, zoals het Frikandel-
Speciaal-spel. We deden allerlei opdrachtjes om zo potjes te winnen. 
Daarmee konden we achteraf ingrediënten kopen om onze frikandel 
speciaal me te ‘pimpen’. Mmm…  

Ook gingen we met de hele JIM op de traditionele 2-daagse. We 
wandelden met sfeervolle muziek door Limburg en motiveerden elkaar 
om door te gaan en de blaren te negeren. Op het einde van de 1e dag 
kwamen we na een mooie 27 km aan op onze slaapplek. We werden 
super goed ontvangen en mochten zwemmen in het zwembad in de 
tuin. We sliepen allemaal heel goed en waren uitgerust voor dag 2, die 
dag hadden ook alle andere groepen hun dagtocht. We kwamen 
allemaal aan bij een camping met een verfrissend zwembad.  

We organiseerden ook zoals elk jaar onze ‘JIM-Avond’, dan ga je met de 
hele groep op zoek naar een leuk thema en maak je daar een leuk 
postjesspel rond. Na een lange namiddag en avond waren we toch 
trots op de leuke avond die we de andere KSA’ers hadden bezorgd.  

De laatste avond maakten we een eigen tekst op ‘Het Beste Moet Nog 
Komen’ van Pommelien Thijs. Dat doen we elk jaar om onze leiding te 
bedanken voor het toffe jaar en nog toffere kamp. 

 Jammer genoeg was het kamp toen voorbij, en braken we ons geliefde 
JIM-dorp af. Het was een kamp om nooit meer te vergeten, vol mooie 
herinneringen die we ons hele leven zullen koesteren. Nog een suuuper 
grote merci aan onze leiding voor de fantastische tijd. 

 

 

 

 



Binta Boedts (sim kampthema: Knokke Off) 

OMG! Ons simkamp, echt het beste van het beste. We startten aan het station 
van Koksijde altijd zo spannend om iedereen terug te zien. Het was 6u30 maar 
daar was niks van te merken. Eén maal we op de trein zaten was de vibe er al 
helemaal. We zongen heel de rit liedjes en dansten tussen de stoelen. En 
overstappen natuurlijk, soms in minder dan een minuut! Das echt crazy hoe snel 
dan opeens kunnen lopen.  

Toen we waren aangekomen op de kampplaats zijn we direct begonnen met 
uitladen van de camion en tenten opzetten. De tafels ook natuurlijk maar dat is 
een lang verhaal, die tafel hebben we zeker 3 keer opnieuw geprobeerd. We 
waren eigenlijk begonnen zonder plan maar we moesten noncha blijven :)). De 
eerste nachten waren al meteen zeer avontuurlijk, zoals gaten in matrassen, 
slakken op je bed of regen in je tent. 

 En dan begon het echt. Al de leuke activiteiten die we deden: overlevingstocht 
met iedereen zijn eigen gespecialiseerd pak met bijpassende quote. Echt chique 
dinges die je zou vinden in Knokke. Dan onze 24-uur spel echt geweldig. Eerst het 
grote pipi spel, dan een boswandelingetje met fakkels daarna hebben de meeste 
gewoon gaan slapen. Maar nog steeds zijn we stuk voor stuk strijders!  

Sim- kook-dag, we hadden een heerlijke groene soep en een menu klaargemaakt 
van puree met balletjes in tomatensaus met een heeeel klein beetje hulp van de 
kokjes.  

Nachtspel was echt creepy. We werden wakker gemaakt met super enge muziek, 
duurde wel zeker 15 minuten tegen iedereen wakker was want ja #slaapkoppen. 
Daarna hebben we weerwolven gespeeld en omgekeerd verstoppetje helemaal 
in het donker met zwarte schimmen om ons heen. Echt de max!  

We hebben nooit stil gezeten, we waren altijd bezig met van alles en nog wat, de 
ene keer wat serieuzer dan de anderen keer maar zolang je plezier hebt is alles 
top. Het was echt het beste kamp ooit na het leukste jaar ooit! Een super grote 
dankjewel aan alle leidsters en vooral aan Femke, Hanne en Céline.  

XOXO Bintiii  



Maak kennis met de nieuwe leiding!!   

 

Hallo lieve schatjesszz mijn naam is Julie, ik 
sta dit jaar leiding voor de sloeberssss 
woehoee en zit in het College!! 

Jarig op: 29 april 

Ik zit al vanaf eerste leerjaar in de KSA 

 Favoriete  KSA-herinnering: ik heb heel veel 
mooie herinneringen aan de KSA maar JOEPIE 
30 is iets wat me altijd zal bijblijven! 

Leukste kampmoment: het kampvuur, 
vuilspel, harde pleinen  en …… (alle 
momenten op kamp vind ik leuk) 

Hier mag je me voor wakker maken: 
tentmomentjes  

Lekkerste eten van Rita: ovenschotel en 
wentelteefjes 

Deze woorden omschrijven mijn jaren als gastje: 

Dit vind ik verschrikkelijk: vroeg opstaan 

Leukste tak als gastje: sloebers en sim 

Ik ga naar een onbewoond eiland en neem zeker mee: mijn gsm en KSA 
besties <3 

Dit is de reden dat ik leidster wil worden: ik heb zelf heel mooie 
herinneringen aan de KSA en ik kan er nog geen afscheid  van nemen. Deze 
leuke momentjes wil ik ook meegeven met de gastjes. 

Dilemma’s: 

pizza met of zonder ananas: zonder 

Wc propper of vouwer: vouwer 

Liever voor altijd sloeber zijn of voor altijd een jimmer zijn : altijd 
sloeberrr 

Vuilspel of nachtspel: vuilspel 



 

 

Schip ahoiii ik ben Ilissa, en joepieeee yaaay  want 
ik ben leiding van de springers! En zit in het 
Annuntiata. 

Jarig op: 3 juni 

Ik zit al vanaf het eerste leerjaar in de KSA                                    

Favoriete  KSA-herinnering: de gezellige 
avondactiviteiten als gastje 

Leukste kampmoment: 24-uur spel 

Hier mag je me voor wakker maken: warme 
chocomelk 

Lekkerste eten van Rita: ovenschotel 

 

Deze woorden omschrijven mijn jaren als gastje: de vele mooie 
herinneringen en al het plezier  

Dit vind ik verschrikkelijk: vroeg opstaan 

Leukste tak als gastjeeeeee: sim <3 

 

Ik ga naar een onbewoond eiland en neem zeker mee: eten 

Dit is de reden dat ik leidster wil worden: Ik wil het avontuur van de KSA 
nu nog niet beëindigen en de beleving die ik heb kunnen hebben, doorgeven 
aan nieuwe leden. 

Dillema’s 

pizza met of zonder ananas: met 

Wc propper of vouwer: vouwer 

Liever voor altijd een sloeber of een jimmer zijn: voor altijd een jimmer 
zijn 

Vuilspel of nachtspel: vuilspel 

 



 

Hoipipeloi ik ben Nora, leiding van de springers  juijjjjj                                                            

en zit op school in het Sint-Jozefscollege in Torhout.     

jarig op: 20 september  

ik zit al vanaf het eerste leerjaar in de KSA   

Favoriete  KSA-herinnering:                                                                                                  
JOEPIE 30!! DANKBAARHEID<3 

Leukste kampmoment: vuilspel en tentmoment!!      

             

Hier mag je me voor wakker maken: maak me aub                                               
niet wakker  

 

Lekkerste eten van Rita: WAP 

Deze woorden omschrijven mijn jaren als gastje: 

Heel veel fun - douches kuisen- dankbaarheid- nooit helpen met de afwas 

 

Dit vind ik verschrikkelijk: mensen die heel de tijd yapeennn 

Leukste tak als gastjeeeeee: natuurlijkkk de SIM <33333  

ik ga naar een onbewoond eiland en neem zeker mee: de hele KSA 

Dit is de reden dat ik leidster wil worden: KSA=FOREVER 

Dilemma’s:  

pizza met of zonder ananas: ZONDER!!! 

Wc propper of vouwer: propper  

Liever voor altijd een sloeber zijn of een jimmer : jimmerrr!! 

Vuilspel of nachtspel: vuilspel 

 

 



Yowwwww ik ben Janne en sta voor de Roodkappen, 
en zit in het College van Veurne. En btw ik ben de zus 
van Maareee! 

jarig op: 9 juli 

ik zit al vanaf het eerste leerjaar in de KSA 

Favoriete  KSA-herinnering: te veel om op te 
noemen 

Leukste kampmoment: tentmoment 
 
Hier mag je me voor wakker maken:  

CHOCOLADE 

 

Lekkerste eten van Rita: Messina room 

Deze woorden omschrijven mijn jaren als gastje: vrijheid, vreugde en 
leute maken 

Dit vind ik verschrikkelijk: vroeg wakker gemaakt worden zonder reden 

Leukste tak als gastjeeeeee: springer 

Ik ga naar een onbewoond eiland en neem zeker mee: een hangmat en 
mijn boek 

Dit is de reden dat ik leidster wil worden: Voor de vele toffe nieuwe 
herinneringen met de gastjes en medeleiding. 

Dillema’s : 

pizza met of zonder ananas: Zonder 

Wc propper of vouwer: vouwer 

Liever voor altijd een sloeber zijn of een jimmer: sloeber 

Vuilspel of nachtspel: vuilspel 

 

 

Wakey 

Wakeyyy! 



Heylabaaaa ik ben Marie en ben HEEEEL BLIJ dat ik  
leiding van de Roodkappen ben! En ik zit in het 
College. 

 ik ben jarig op: 15 april                                                                                            

 ik zit al vanaf het eerste leerjaar in de KSA 

 Favoriete  KSA-herinnering: de kampen 

 Leukste kampmoment: slapen in tenten (MET 
tentmoment) en het buiten leven. 

 Hier mag je me voor wakker maken: bitterballen 
(eigelijk voor alle frituursnacks in de airfryer of van 
de frituur)                           

 Lekkerste eten van Rita: ovenschotel of spaghetti 

  

Deze woorden omschrijven mijn jaren als gastje: genieten met 
vriendinnen en pure ontspanning 

 Dit vind ik verschrikkelijk: heel vroeg moeten opstaan op kamp of de 
afwas 

 Leukste tak als gastjeeeeee: SIM 

 Ik ga naar een onbewoond eiland en neem zeker mee: vrienden en eten 

Dit is de reden dat ik leidster wil worden: Ik heb de KSA altijd al heel leuk 
gevonden en zou het heel jammer vinden als ik zou moeten stoppen na het 
vierde middelbaar, het is ook ontspanning om met de gastjes bezig te zijn. 

Dillema’s: 

pizza met of zonder ananas: zonder 

Wc propper of vouwer: vouwer 

Liever voor altijd een sloeber of een jimmer zijn: voor altijd jimmer 

Vuilspel of nachtspel: vuilspel 

 



                                                        

Rara wie is dit???.... 
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Antwoorden: 

1) Leidster Eline 
2) Jarige jop Marieke 
3) Hand van leidster Nora 
4)  vlechten van Leidster Paulien  en Eline 
5) Violette fan Marie 
6) Leidster Pauline 
7) Leidster Kirsten 
8) De dierenvrienden Leidster Maare en Nora 
9) Leidster Tine 

     10) Vlinder Ilissa 

11) Vechtende Marieke 
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